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Dag 1: 8 mei 2023 

Vandaag begint onze langverwachte vogelreis naar het hoge noorden. Iedereen is keurig op tijd 

op een redelijk rustig Schiphol. Na een gesmeerde incheck en security is er nog ruim de tijd 

voor een bezoek aan de winkels of de koffie corner. Ietwat vertraagt vliegen we via Helsinki 

naar het kleine vliegveld van Ivalo. Daar staat de minibus 

al op ons te wachten en kunnen we na een uurtje rijden 

inchecken bij Neljan Tuulen Tupa.  

Al tijdens de maaltijd kunnen we al een (Noordse) 

Goudvink op de birdfeeders zien, maar omdat het avond 

is, wel licht overigens, zijn er niet zoveel vogels. We 

maken een korte wandeling in een bos aan de overkant 

en kunnen al gelijk genieten van het geluid van 

Kraanvogels en de Ruigpootuil. Een aantal overvliegende 

ganzen blijken Taigarietganzen te zijn, dat is een mooie 

ganzensoort om mee te starten. 

Moe van deze reisdag duiken we ons stapelbed in. Met 

een zon die maar een paar uurtjes ondergaat wordt het 

niet echt donker. Dat is best wennen en even een 

omschakeling.  

 

Dag 2: 9 mei 2023 

Iedereen is vroeg uit de veren en ruim voor het ontbijt buiten te vinden. Het is dan ook 

genieten buiten, veel vogels zitten op de zonnebloempitten en vetbollen. De eerste hoenders 

worden opgeschrikt, vrouwtjes Auerhoen blijken aan de rand van het meer te foerageren. Ze 

vliegen naar de overkant en gaan hoog in de boom zitten. Ver weg, maar supergaaf. Op de 

feeders kunnen we Haakbek, Groenling, Witstuitbarmsijs, Keep, Bruinkopmees en Grote bonte 

specht fotograferen. Een mooie ontdekking van Erik is de Bosgors die zich even laat zien.  

We gaan op weg naar het noorden en proberen tijdens de rit zoveel mogelijk gave vogels te 

zien. Dat begint al goed als Jolanda een Velduil ziet, het blijken er twee te zijn. Ze werden 

opgeschrikt door een Bonte Kraai. Dan verschijnen de Ruigpootbuizerds op het toneel, de ene 

na de andere wordt gezien. We kunnen zelfs een aantal foto’s maken. Tussen de sneeuw en 

bevroren meren zien we nog Kraanvogels en Toendra- en Taigarietganzen staan. Als er geen ijs 

op de meren ligt vind je er wel een Brilduiker of Grote Zaagbek.  

Na een prachtige rit met een stop op het noordelijkste punt van de EU rijden we rond de 

middag Noorwegen binnen. We hebben dan inmiddels nog twee Velduilen en meerdere 

Ruigpootbuizerds gezien. Als we langs het fjord rijden kunnen we de eerste Zeearend noteren. 

Tijdens een lunch stop langs het fjord zien we tientallen Middelste zaagbekken en een tiental 

Zeearenden.  
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In de haven van Vadsø zit een groepje met Stellers eider en Eidereenden, wat gaaf dat de 

Stellers er nog zijn. Een wandeling op het kleine eilandje Vadsoya levert ook al gave 

waarnemingen op. Zo genieten we van de Sneeuwhazen, die nog een verbazend witte vacht 

hebben. Maar ook vogels als Kleine Jagers, Wilde Zwanen en Drieteenmeeuwen kunnen we 

goed zien. Helemaal euforisch worden we als Jolanda een Walvis ziet in het fjord. We hebben 

geluk want deze laat zich maar liefst zes keer goed zien. Na bestudering van de vin foto’s blijkt 

het hier om een Bultrug te gaan. Wat een geweldig mooie ervaring om deze soort in het fjord 

vanaf de kant te kunnen waarnemen. 

Dag 3: 10 mei 2023 

Het belooft een dag met mooi en rustig weer te worden, uitstekend weer om naar Hornoya te 

gaan. Na een overheerlijk ontbijt vertrekken we om 7:45 richting Vardo. Chris heeft al 

aangegeven niet te stoppen omdat we anders te laat bij de boot zijn. Onderweg zien we al 

tientallen Zeearenden, het zijn er zelfs zoveel dat Jolanda bij 40 + Zeearenden maar ophoud 

met tellen.  

We zijn mooi op tijd en om 9:00 varen we samen met 1 Noor naar het eiland. Hoe gaaf is dat, 

met 8 personen alleen op dit broedeiland. Voor het eiland is de zee bezaaid met Zeekoeten en 

Alken. Als we dichterbij komen duiken ze onder water. Duizenden zeevogels dobberen rustig 

op het water, wat een supergaaf gezicht.  

Als we voet aan wal zetten vallen als eerste de Kuifaalscholvers op. Deze zijn al druk met hun 

nesten in de weer tussen de stenen op en langs het pad. De Drieteenmeeuwen hebben al nesten 

gebouwd op de kliffen en keuvelen er lustig op los. Als de Zeekoeten en Alken massaal terug 

naar het eiland komen vliegen ontstaat er een constante stroom van vogels over ons heen, 

fenomenaal! Drie Zeearenden maken van de gelegenheid gebruik om laag boven het eiland te 

vliegen. De herrie en onrust is soms enorm, echte bengels die door ons goed kunnen worden 

bewonderd. 

Chris haalt er, tussen al die duizenden Zeekoeten, een klein clubje Kortbekzeekoeten uit. Gaaf 

om deze zeldzamere vogel te kunnen zien en fotograferen. Tijdens de moeizame wandeling 

omhoog, door sneeuw en ijs, zien we Fraters en een Roodkeelpieper. Maar we worden weer 

mega enthousiast als we tientallen “blows” zien van foeragerende Walvissen. We haasten ons 

naar boven om dichter bij dit spektakel te komen. Fantastisch om de Gewone – en 

Dwergvinvissen zo dichtbij te kunnen zien.  
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Inmiddels beginnen ook de Papegaaiduikers terug te komen van hun foerageertocht op zee. Ze 

draaien rondom de kliffen en het blijkt knap lastig te zijn om ze op de foto te krijgen. Als we 

weer aan de andere kant komen zitten ze inmiddels op de rotsen tussen de Zeekoeten, Alken en 

Kuifaalscholvers. Elvira en Tineke zijn superblij om deze gave soort zo dichtbij te kunnen zien 

en fotograferen. We zijn er allemaal van overtuigd dat deze drie uur op het eiland Hornoya een 

fantastische ervaring is geweest. In de haven van Vardo eten we op een bankje in de zon onze 

lunch op. Nog nagenietend van dit mega vogelspektakel.  

Op de terugweg naar Vadsø zien we nog vele Zeearenden, Kleine jagers en Ruigpootbuizerds. 

We stoppen om over het fjord te turen en zien vele Miza’s en Zwarte zeekoeten dobberen. De 

aanwezige Sneeuwgorzen en twee Fraters zorgen voor veel vermaak. In de haven van Vadsø 

zien we nog een keer de groep Stellers Eider en ook wat steltlopers. De prachtige Rosse Grutto’s 

zijn goed te zien door de kijker. We sluiten deze dag af in ons favoriete restaurant Mølla. De 

sfeer zit er goed in en na het zien van veel parende vogels op Hornoya heeft Tineke bedacht dat 

het eiland “Pornoya” zou moeten heten, hilarisch. 😊  

Dag 4: 11 mei 2023 

We maken vandaag een lange rit in de richting van Berlevag. Als we het fjord achter ons laten 

doemt niet veel later de Tana rivier op. Dit keer rijden we langs de Noorse kant van deze rivier, 

een flinke hobbel de bobbelweg ☹. Als Chris langs de weg een Sperwer uil ontdekt is iedereen 

op scherp. Met een rustige benadering kan iedereen foto’s maken van deze prachtige uil. Een 

stop en korte wandeling naar de Tana levert ons nog Roodkeel- en Parelduikers op en 

Zeearenden.  
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We vervolgen onze weg door de Arctische toendra, bijna surrealistisch mooi. Er ligt nog veel 

sneeuw en ijs op de meren. We maken een wandeling naar een uitkijkpunt en zien daar een 

mooi groepje wilde Rendieren staan, ze maken zich snel uit de (flap)voeten. Er lopen 

Goudplevieren in zomerkleed, altijd een genot om te zien. Er wordt een valk gezien op de richel 

van een klif, snel de scoop erop en foto’s maken. Helaas vliegt deze weg, was het nou een 

Slechtvalk of toch de zeldzame Giervalk?  

 

Bij het uitzichtpunt turen we over de zee en zien weer Walvissen. Het is hier prachtig en ruig, 

een fantastische plek voor de lunch ☺. Er wordt weer een valkachtige gezien en we volgen deze 

goed met de kijkers. Yes! Het is een Giervalk, deze zeer moeilijke wenssoort van Erik is in 

vervulling gegaan. Echt een supergave vogelsoort die helaas nog maar weinig voorkomt. Later 

hebben we de eerste valk kunnen determineren op Giervalk. We hebben er dus twee gezien, zo 

heeft iedereen deze vogel kunnen zien en vast kunnen legen, top. 

Op de terugweg komen we langs de meest noordelijk 

gelegen trektelpost. Hier kijken we uit over zee en zien 

gave soorten voorbijkomen. Noordse stormvogels zowel 

de lichte als de donkere fase, Grote-, Middelste-, Kleine 

en Kleinste jager, Grote Burgemeester, Bruinvissen, 

Walvissen en een Grijze zeehond zijn de meest uit het 

oog springende soorten die langskomen. Na de lange rit 

naar Vadsø gaan we lekker eten bij Mølla. Hier krijgen 

we een lekkere borrel van het huis. 
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Dag 5: 12 mei 2023 

We rijden vandaag de route richting Hammingberg, al gaat het ons niet lukken om daar te 

komen 😉. We starten bij de Drieteenmeeuwenkolonie op de kliffen van Ekkersby. Super om 

de paartjes al op hun nesten te zien zitten. We zien er ook meerdere Zwarte zeekoeten, 

Zeearenden en een Oeverpieper. Langs de route zien we veel Zeearenden zitten of vliegen, 

ongelofelijk hoeveel we deze grootste roofvogel kunnen zien. 

Bij een fjell met nog wat resten sneeuw maken we een korte wandeling. Erik ziet twee 

Moerassneeuwhoenders, die we goed door de scoop kunnen bekijken. Bij onze lunchplek 

kunnen we genieten van de Sneeuwgors en vele Miza’s in het fjord. Als Jolanda een grote rover 

over de heuvel ziet komen is iedereen in rep en roer. Het is een Steenarend die zich daar even 

prachtig laat zien. Deze land op een klif en door de scoop is deze ‘Golden Eagle’ goed te zien. 

Een Zeearend komt plagen en de Steenarend vliegt op om de Zeearend weg te jagen, helaas 

voor ons verdwijnt hij daarna uit beeld. Wat een gave waarneming, we zijn er allemaal super 

blij mee. 

De haven van Vardø levert niet veel op. We vermaken ons met het schouwspel van drie 

Zeearenden die dichtbij zitten te eten. Op een uitkijkpunt kunnen we nog “zeetrektellen”. Het 

levert een Middelste en Kleine jagers en twee overvliegende Roodkeelduikers op. Er staat een 

koude wind maar het is prachtig, met mooie wolkenluchten en een ruige omgeving.  

Op de terugweg vinden we nog twee Moerasneeuwhoenders langs de weg, zo kunnen we ze 

lekker dichtbij fotograferen. Voor onze laatste avond in Vadsø eten we natuurlijk bij Mølla. 

Daar hebben ze speciaal voor Kees een chocoladecake gemaakt. Hij viste twee keer naast een 

gerecht wat hij graag wilde, dat mocht geen derde keer gebeuren ☺  

Dag 6: 13 mei 2023 

We kunnen een wandelingetje maken in de ochtend want het ontbijt is een uur later dan 

gebruikelijk. Er worden leuke waarnemingen gedaan van de Eiders, Stellers eider en een King 

Crab in de haven. Na de uitcheck rijden we naar Kaamanen in Finland. We stoppen om te 

kijken naar het kruiende ijs op de Tana rivier, iets wat wij in Nederland nog maar zelden 

meemaken. In de middag komen we aan bij Neljan Tuulen Tupa. De eerste Haakbekken 

worden al gezien. Een wandeling in de omgeving levert niet zoveel op, we zien een Gekraagde 

roodstaart en een IJsgors. Voor de rest is het stil. 

Na de maaltijd maken we nog een wandeling. We zien meerdere Pestvogels in de Berken die we 

goed kunnen zien en fotograferen. Tineke ziet een Velduil overvliegen als die achter ons langs 

vliegt, altijd gaaf om een uil te kunnen waarnemen. Als we terugrijden zien we nog wat 

Nonnetjes wegvliegen, wat zijn deze toch schuw. Iedereen is moe en we gaan lekker ons bed in, 

hopelijk houden de Eekhoorns op het dak ons niet wakker.  
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Dag 7: 14 mei 2023 

In de vroege ochtend kan er al genoten worden van de vogels op de Birdfeeders. Het zijn er dit 

keer minder dan de vorige keer, maar toch enkele gave soorten komen voorbij. Na een goed 

ontbijt en klaargemaakt lunchpakket gaan we aan de lange tocht richting Ruka beginnen. Het 

begint al goed als we al snel de eerste Auerhoen vrouwtjes zien langs de kant van de weg. Deze 

zijn hondsbrutaal en blijven pal langs de weg staan. We kunnen er al wat foto’s van maken, 

superleuk natuurlijk.  

Een stop voor een korte wandeling levert niet veel op, het pad is niet toegankelijk dus gaan we 

gauw weer verder. De volgende stop bij een groot veengebied is erg geliefd bij steltlopers. Na 

even turen zien we Zwarte ruiters, Kemphanen en Bosruiters lopen. Een Noordse Kwikstaart 

vliegt over en wordt goed door Erik gezien. De Bosruiter steelt de show door vlakbij te 

paraderen, zo kunnen we mooie foto’s maken van deze gave steltloper. 

Het was een lange dag in de auto maar als we bij ons verblijf voor de komende dagen aankomen 

zijn we dat gelijk vergeten. Wat een gaaf huis, een Finse blokhut met voor iedereen een eigen 

kamer met badkamer en een ruime keuken en leefruimte. Buiten kijken we op een gedeeltelijk 

bevroren meer met Wilde zwanen en Brilduikers. We halen boodschappen voor het ontbijt en 

lunch en een stapel met Pizza’s van de plaatselijke pizzeria. Ze smaken ons uitstekend. 

 

Dag 8: 15 mei 2023 

Een vogeldag rondom Kuusamo begint vroeg. We ontbijten om 3:00 uur en zitten om 3:45 in de 

auto. Op het park stuiten we al gelijk op een vrouwtje Auerhoen, supergaaf. We maken een 

wandeling in het natuurpark Oulanka. We horen een Zwarte specht en een Drieteenspecht, een 

Grote bonte specht neemt ons in de maling door zo hard te timmeren dat we denken dat hij 

een Zwarte specht is. We horen de Blauwstaart zingen maar deze laat zich niet zien. Baltsende 

Korhoenders zijn altijd genieten, er vliegt er een voor ons langs om vervolgens in een boom te 

gaan zitten. Ver weg maar door de scoop goed te zien, super om “de echte” te kunnen 

waarnemen. 
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We rijden een route waarbij we nog meer Korhoen, Auerhoen en een snelle Hazelhoen zien. 

Ook wordt er een Bosgors gezien en is Elvira blij dat ze de Houtsnip ziet. Deze gave en schuwe 

vogel wandelt als “een oud mannetje” over de weg. Onderweg zien we meerdere Kraanvogels, 

altijd leuk om te zien in de weilanden met Wilde zwanen en Toendra rietganzen.  

In een groot meer staan we op een uitkijktoren te genieten van 14 Parelduikers. Hun baltsgeluid 

is fenomenaal om te horen. Ook mannetje Nonnetje, Dwergmeeuwen en een Regenwulp laten 

zich goed zien. Op een volgende toren zien we een Muskusrat zwemmen en kunnen we 

parende Roodhalsfuten zien (de zoveelste parende vogelsoort tijdens deze reis). Ook hier weer 

Parelduikers, Wilde zwanen, Dwergmeeuwen en Visdief/Noordse sterns.  

De luxe van een eigen huis is dat we lekker de ruimte hebben om even tot rust te komen. Met 

elkaar nagenieten, een drankje en chips erbij, onderuitgezakt op de bank ☺. In de namiddag 

gaan we voor ons diner naar een restaurant in Ruka. Het ski dorp is nu uitgestorven zo tussen 

de seizoenen in, erg gezellig oogt het gebeuren niet.  

 

Dag 9: 16 mei 2023 

We houden het ritme vast en starten de dag weer vroeg om nog een keer te proberen de 

Blauwstaart te zien. Rond 4 uur in de ochtend staan we te luisteren naar het ochtendconcert 

van de vogels, prachtig. Als we onze wandeling beginnen hoeven we niet lang te wachten tot we 

de eerste Blauwstaart horen, een kort geluidje verraad dat hij aanwezig is. Na wat speurwerk 

ziet Chris hem zitten, gelukkig voor ons op een top van een Spar. Daar zit de Blauwstaart te 

zingen, iedereen kan hem zien en ook fotograferen al is het net iets te ver weg voor een 

topplaat. We zijn allemaal zeer blij dat we deze zeldzame vogel hebben kunnen zien. 

Na de wandeling maken we een leuke rit waarbij we verrast worden met meerdere baltsende 

Korhoenders, zo gaaf! Ook vrouwtjes Korhoen en Auerhoen laten zich goed zien.  
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We brengen een bezoek aan het Oulanka National Park en hopen daar de Grote gele kwikstaart 

en Zwartbuikwaterspreeuw te treffen. De wandeling langs de rivier is sowieso een fantastische 

ervaring. Als dan ook de twee wenssoorten lukken is het helemaal top. We lunchen bij één van 

de watervallen en genieten zichtbaar van de prachtige omgeving.  

Op de terugweg stuiten we op een mooi veld met Grote lijsters, Kramsvogels en Pestvogels, die 

laatste willen ook blijven zitten voor een fotomomentje. Een wandeling in de omgeving van 

Ruka levert een prachtige Bosgors op en een Draaihals, beide worden goed gezien door 

iedereen. Onze avondmaaltijd is op verzoek lekker in het huis, pizza en salade. We doen nog 

een determinatierondje, werken de soortenlijsten bij en kletsen nog gezellig na.  

 

Dag 10: 17 mei 2023 

Een reisdag naar Oulu waarvandaan we morgenochtend vroeg vandaan vliegen. Na een lekker 

ontbijt vetrekken we vroeg en rijden naar het westen. Bij Kempele rijden we langs interessante 

velden en bossen om te kijken of we uilen kunnen treffen, helaas het zit niet mee. Wel treffen 

we andere gave soorten zoals Kraanvogels, Paapje, Blauwe kiekendief en Noordse kauw.  

In een riet-moerasgebied zien we nog wat leuke steltlopers en Zeearenden. Elvira ziet een mooi 

stelletje Zomertaling vanaf de uitkijktoren. Een Kemphaan man komt tot vlak voor de hut 

lopen, dat is wel zo prettig voor de foto. Helaas is er een hele kinderklas aanwezig op de 

uitkijktoren, dit maakt het turen niet handig door de trilling.  

Bij ons hotel kunnen we even bijkomen en ook daar is een leuke wandeling in de natuur 

dichtbij. Er zitten Grauwe en Bonte vliegenvanger vlakbij, en Erik, Jolanda en Elvira zien ook 

mooi een Roodmus op het gras. Verder zitten er Temmincks strandlopers, Kemphanen, 

Wulpen en rietvogels als Rietgors en Rietzanger. Chris en Annemieke zien nog wat Slobeenden 

en een paartje Noordse Goudvink.  
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Het eten is niet om over naar huis te schrijven maar de groep heeft een lieve kaart en een gulle 

gift voor Chris en Annemieke. Die zijn daar erg dankbaar voor en ze bedanken de groep voor 

hun bijdrage aan deze zeer geslaagde vogelreis naar Finland en Varanger. In totaal 160 soorten 

vogels gezien en zeker niet de minste. Ook de grote hoeveelheid zoogdieren, en dan met name 

de Walvissen waren geweldig. Iedereen heeft zo zijn eigen hoogtepunten beleefd, en het is leuk 

om dat met elkaar te delen.  

Dag 11: 18 mei 2023 

We moeten vroeg op omdat onze vlucht al om 05:50 vertrekt. Gelukkig nemen we ruim de tijd 

want bij Cees en Tineke is de wekker niet afgegaan. Even een haastig vertrek voor hen maar op 

het vliegveld is genoeg ruimte om op te frissen en te ontbijten. We kunnen er zelfs koffie en 

thee krijgen.  

Na een goede vlucht via Helsinki komen we in de ochtend aan in Amsterdam. Gelukkig rollen 

al onze koffers op de band, altijd even spannend na een overstap. Dan is het tijd om na elf 

dagen afscheid van elkaar te nemen.  

Dankwoord: 

Wat hebben we een fantastische reis beleefd met elkaar 😊 We hebben bijna 2700 km afgelegd 

met de minibus en stilgestaan bij de Poolcirkel. Ook het noordelijkste punt van de EU 

gepasseerd en zee trek over de Barentszzee bekeken. Met goede weersomstandigheden, 

zonnetje wolkje en weinig wind was het zo’n 10 tot 15 graden gemiddeld. Er lag in het hoge 

noorden nog veel sneeuw en ook sommige meren in Lapland waren nog bevroren.  

Vele lifers zijn genoteerd en mooie foto’s en film zijn gemaakt. Mooie herinneringen om op 

terug te kijken. 

Kiitos, takk, dankjewel 😉  

Chris en Annemieke 

 

 

 

 


